SUSMAYACAĞIZ ! 


x Başbakan Ecevit'in deyi - miyle »>Demokratik hak ve 


özgürlükleri sıkıyönetim» 


zedelemeyecek iki ayı aşkın uygulama sürecinde kara ürünlerini vermeye başladı. 
Yüzyıllardan beri nice yiğit insanın kanı, canı pahasına söküp aldığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin en temel maddeleri, uluslararası anlaşmaların getirdiği yükümlülükler ve Anayasa'da da kendini gösteren «İnsa - nın düşüncelerini belirtme, yazıp yayabilme hakkı» geniş bir saldırı ve yoketme girişimiyle* çiğnendi. İçlerinde dergimiz Liseli Gençlik'in de bulunduğu onlarca ilerici, yurtsever, demokrat yayın “organı, 13 sıkıyönetim ilinde yasaklandı. Bunları okumak, taşımak, yaymak, suç oldu. 


Şimdi, onlarca temel demokratik kazanımdan biri olan bu hak - ka karşı girişilen barbarca saldırıya sessiz mi kalaca - gız Elimiz, kolumuz bağlı mı duracağız? 


Hayır! «SUSMADIK, HER KOŞULDA DA SUSMAYA - CAGIZ!», diyoruz. Bu boynumuzun borcu. 


İşte Liseli Gençlik'imiz, gecikerek de olsa, yine elleri - nizde. Ve biliyoruz ki elleri- 
-nizden hiç düşmeyecek, Mi - litan okuyucular elden ele taşıyacaklar, yükseltecekler. 

Okuyarak, yazarak, bağla - rını sıklaştırarak, yayıp okutarak, Liseli Gençlik'in gö - nüllü, özverili savaşçıları ol - duklarını bir kez daha ka - nıtlayacaklar. Buna inancı - mız, güvenimiz tam! LİSELİ GENÇLİK, HAYDİ İŞBAŞI - NA!... 


ORTAÖĞRENİM GENÇLİĞİNİN AYLIK 


"e EA- SAYI : 10 — 5.LİRA 
Bp 


hi Temel Savaş Ödevi 


Memleket, giderek oderinleşen,ağır sosyal, ekonomik, politik süregen bunalımın burgacında kıvranıyor. Pahalılık, yokluk, yoksulluk, işsizlik aldı yürüdü. Bunun sorumluları emperyalizm ve yerli işbirlikçi (gerici egemen güçlerdir, tekellerdir, 

Bölgemizdeki, özellikle İran'daki gelişmeler karşısında emperyalizm daha da geriledi. İran'da şah devrildi. CENTO çöktü. Emperyalizm, eko - nomik, politik, askersel konumlarını korumak için ülkemiz üzerindeki oyunlarını yeniden gözden geçiriyor. Yenilerini tezgâhlıyor. 

Bugünkü CHP ağırlıklı hükümet, CHP sağ kanat üst yöneticileri de emperyalizmin ve yerli işbirlikçi tekellerin dümen sularında gitmekte ayakdiriyor. Dünya Bankası'nın, IMF'lerin uzattığı «önlemler paketi» (!)ni, yüklü dış borçların ve yeni kredilerin faturasını halkın önüne sürüyor. 
«Kemerleri sıkın» öğüdü veriyor. 

Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. Halkımız, namlusu sosyaiist ül - kelere, dipçiği kendi böğrümüze vuran emperyalist saldırı üslerini istemiyor. Artık bunalımın yükünü sırtlamak istemiyor. Eskisi gibi yöneltilmek istemiyor. Direniyor. 

Bu durumda, emperyalizm, IMF'ler, NATO'cular ve ülkszmizdeki g«rici-faşist kolları, işbirlikçi tekeller, artık eskisi gibi dizginleti elinde tutanılyor, istediğini yapamıyor. Gerici-faşist güçler, AP, MHP başları, De - mirel'ler, faşist Türkeş'ter, bugün CHP ağırlıklı hükümet eliyle sıkıyönetim dayatıyor, faşist bir dıktanın yolunu açmaya çalışıyor. Yeni manevralar. 
oyunlar çeviriyor. . 

İkibuçuk ayı aşkın bir süredir ülkemizde sıkıyönetim günleri yaşanıyor. İlerici, yurtsever, demokrat yayın organları, kuruluşlar, demokratik toplantılar, gösteriler yasaklanıyor. Bu barbar saldırılar karşısında, demokratik hak ve özgürlükleri korumak için direnen insanlar, gençler, üniversite ve lise öğrencileri sıkıyönetim mahkemelerine dolduruluyor. 
Gerici eğitim sistemi silâhların gölgesi altında, ayakta tutulmaya çalışılıyor. Görünen köy kılavuz istemez. Sıkıyönetimin uzatılması ile faşist terörün, baskıların daha da yoğunlaşacağı bugünden görülüyor. 

Bu durumda tüm ilerici demokratik güçlerin olduğu gibi, ilerici lise - lilerin de önünde iki temel savaş ödevi duruyor. 

Bunlardan birincisi, yığınların devrimci uyanıklığını diri tutmaktır. 
Yığınlara bu saldırıların, ince-kaba tüm oyunların iç yüzünü, ana hedefini göstermektir. Her türlü provokasyona karşı işçi sınıfımızın gür sesine kulak vermektir. Liseli, ortaokullu yığınların; işçi sınıfımızın, tüm demokrasi güçlerinin yığınsal çıkışlarına, demokratik hak ve özgürlükleri koruma eylemlerine, en geniş katılımını sağlamaktır. 

İkincisi, yığın bağlarını, somut birim örgütlenme biçimleriyle güçlendirmektir. «Okullar anti-faşist öğrencilerin kalesi olmalıdır» belgisini yaşama geçirmek için, okullardaki birim örgütlenme noktalarına yüklenmek, ortaöğrenim gençliğinin somut akademik, demokratik istemleri yönün - deki çalışmaları bir yana itmeden, bunları, ustalıkla antifaşist hedefler yönünde birleştirmek, farklı ilerici politik eğilimler arasındaki güç ve ey - lem birliğini asgari temel ilkelerde, somut bir programa dayandırarak, birimlerde, her okulda tek tek örmektir. Okullardaki diğer ilerici ögelerle, öğretmen-öğrenci-veli-işçi dayanışmasını yine en somut biçimlerle kur - maktır. 

Ne pasifizm, ne macera! Yığınsal direnç, yığınsal savaş! 


İSTEMLERİMİZ 


Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğimiz için, faşist tırmanı - şın geriletilmesi için, MHP, ÜGD Kapatılmalı, gizli-açık tüm faşist odaklar dağıtılmalı, faşist Türkeş tutuklanmalı, Demirel’ den hesap sorulmalıdır. 


Ortaöğrenim gençliğinin akademik-demokratik haklarına såldıran sikıyönetim kaldırılmalıdır. Ordu kuvvetleri, polis, jan - darma derhal okularımızdan çekilmelidir. 

Fasist disiplin yönetmeliği yürürlükten kaldırılmalıdır. 
Gerici-faşist ders kitapları yürürlükten kaldırılmalıdır. Yeni ders kitapları; ilerici demokratik işçi, öğretmen, öğrenci kuruluşlarının, halktan yana bilim adamlarının oluşturacağı özerk bir BİLİMSEL DEMOKRATİK KURUL tarafından hazırlanmalıdır. 


Eğitimde, kültürde emperyalizmin, militarizmin, gericiliğin bütün etki ve izleri kökünden silinmelidir. Bütün eğitim kurumları ve sistem gericilerden, faşistlerden arındırılmalıdır. 
Öğrenciler, barış ve halkların dostluğu ülküleri ile emperyalizme karşı uzlaşmaz bir ruhta yetiştirilmek için ulusal eğitim işleri kökten yeniden düzenlenmelidir. 


Okullarda, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimi (yönünde, eğitsel kol çalışmalarına (ders saatlerinin içinde ve en az iki saat) gereken olanaklar sağlanmalı ve kollar üzerindeki baskılara son verilmelidir. 


Demokratik bir okul yaşamı için, ortaöğrenim öğrencileri ve örgütleri okul yönetimine geniş ölçüde katılmalıdır. Bu yönde, öğrencilerin yönetmeliklerdeki en doğal ve yasal hakkı olan 

Öğrenci Birliği engellenmeme lidir. Eğitsel kol başkanları ve sınıf temsilcilerinden oluşan Öğrenci Birliği için her okulda kuruluş izni, yer ve olanak sağlanmalıdır. 


Üniversiteye girişte, ayrıcalık ve firsat eşitsizliği yaratan özel okul, paralı kurs, dersane gibi kurumlar kapatılmalıdır. 
Eğitim ilköğrenimden üniversiteye kadar yeniden düzenlenmeli, orta ve yüksek okullar halk çocuklarına açık ve parasız olmalidir. Pedagoji, teknik ve bilim kadroları sayıca artırılmalı bunların yetişme düzeyi yükseltilmelidir. 


Okullarda, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında, öğrenim karşılığı olar bütün ödemeler kaldırılmalıdır. 


Silâhlanmaya ayrılan paralar eğitim olanaklarımız için kulla - nılmalıdır. Devlet, okul yapı mına hız vermeli, modern laboratuarların, kitaplıkların, araştırma ve bilim enstitülerinin sayıları önemli ölçüde artırılmalıdır. 


Azınlıkların ve ezilen ulusun kültürlerinin ve dillerinin geliş - mesini etkileyen etkenler, yasaklar ortadan kaldırılmalıdır. 
Öğretmen liselilere öğretmenlik hakkı tanınmalıdır. 


Endüstri, sanat-meslek liselerinde atölye ücretleri artırılmalı, stajlar, mesleki-teknik eğitimin gereklerine göre yararlı bir şekilde yapılmalı, angaryaya ve emek sömürüsüne son verilmelidir. Eşit işe eşit ücret, 

Bütün meslek liseliler sigortalı olmalıdır. 


Meslek lisesi mezunlarına iş garantisi sağlanmalıdır. (Bugün uygulamaya sokulan Osanor Projesi'nin yürütme ve denetleme işlerinde ilerici demokratik öğrenci, öğretmen, işçi kuruluş - ları geniş ölçüde yer almalıdır.) 


Meslek liselilerin üniversiteye girişlerini kısıtlayan tüm engel- ler en kısa zamanda kaldırılmalıdır. Meslek liselilere tam üniversite hakkı, 


Tüm ortaöğrenim sistemi, HALKTAN YANA POLİTEKNİK EĞİTİM sistemine göre yeniden düzenlenmelidir. 


amman ye amm m m a S 


İLD, NEDEN 
KALICIDIR? 


Sıkıyönetim uygulamasının, faşist terörün önde gelen hedeflerin- den biri de Türkiye ortaöğrenim gençliği, ilerici liseli hareketi ve onun biricik yığın örgütü İlerici Liseliler Derneği (İLD)'dir. Geçti - gimiz günlerde İLD'nin İstanbul'da bulunan genel merkezi, sıkıyönetim komutanlığının emri ile basılmış ve hiçbir gerekçe öne sürülmeksi - zin, kapatma kararı bile verilmek - sizin, kapısı mühürlenmiştir. 


Kuruluşunun ilk gününden beri, 1,5 yılı aşkın bir süredir, İLD’ - nin, İLD üyelerinin ve binlerce sempatizanın üzerinden baskı, saldırı, ölüm eksik olmadı. 

Bu saldırılar boşuna değil. 
Çünkü, İLD, 1.5 yıldır üzerine yönelen her türden sapık, gerici - faşist saldırıyı göğüsleye, kıra, Tür kiye ortaöğrenim gençliğinin So - mut akademik, demokratik, ekonomik istemleri için ödünsüz, ardıcıl bir savaş yürütegeliyor. İLD, gerici-faşist ders kitaplarına, yönet - meliklere karşı savaşta, ortaokullu, liseli yığınların siperi oluyor. Tür - kiye ortaöğrenim gençliği yığınlaynin güvenini kazanıyor, liseler - den ortaokullara kadar kök salıyor. 
İLD, Türkiye ortoöğrerim gençliğinin, eğitimin demokratikleştirilmesi için, demokratik lise için, güvenilir bir gelecek icin verdiği savaşı, ilerici işçi-köylü gençliğin üniversite öğrencilerinin savaşıyla birieştiriyor. Demokratik lize yolunu işçi sınıfının savaş yoluyla sfkı sikıya bağlıyor. 


Ditşman hiç de kınalar yakıp seviamesin. Dosilar yüreklerini ra - hat tutsun, safları sıklaştırsın. Bu güne kadar kazanılmış yasal hak - lar savunulacak. İLD'nin kapısına vurulan bu mühür açtırılacaktir. Ve yine bilmek gerekir ki, ILD kalıcıdır. Cünkü, İLD, dört duvar arası bir örgüt değil, O'nun kökleri artık çok derinlerdedir, liseler - dedir, ortaokullardadır, sınıflardadır. Hiç korku yok! Çünkü bu yol dümdüz değil, Bu yol ateş çember - letinden, tel örgülerden geçer. Ve saldırıların böylesine yoğun, süregen olması da iletici liselilerin, ortaokulluların, İLD'nin doğru savaş yolunda olduğunun kanıtıdır. Se - lam sana İLD! Selam!... 


Savaşın ardıcıl olsun!... 


ZONGULDAK... BURSA... İZMİT... İZMİR... 


Geçtiğimia Şubat ayının ikinci yarısında, Bursa ve Zonguldak'- taki miting ve yürüyüşler 17 Şubat Cumartesi “günü, İzmit'teki 24 Şubat Cumartesi günü, İzmir miting ve yürüyüşü de 25 Şubat Pazar günü yapıldı. Daha öncede 30 Aralık 1978 günü İzmir, 28 Ocak 1979 
günü Çaycuma'da yığınlar miting alanına çıkmışlardı. 


«Haydi Demokrasi İçin Alan- 


LİSELİ YIĞINLAR FAŞİZME KARSI MEYDANLARDA. 


- lara'» çağrısına uyan onbinlerce iş- 


çi, köylü, ilerici, aydın, genç, liseli, kadın, demokrat, sosyalist, komünist demokratik hak ve özgürlüklere nasıl sahip çıktıklarını dosta düşmana bir kez daha gösterdi- ler. Böylesine geniş ilerici yurtsever yığınların katıldığı bu miting ve yürüyüşler, demokratik hak ve özgürlüklere girişilen . saldırılara karşı ikircikler, kaypak tutumlar gösteren çeşitli ilerici politik eğilimlere, ilkeli bir eylem birliğinin, «caydırıcı bir antifaşist eylem» biçiminin örneklerini verdi. 

Ortaokullu, liseli yığınlar ve onların biricik örgütü İlerici Liseliler Derneği (İLD) yine işçilerin, köylülerin, emekçi yığınların, ilerici demokratik güçlerin hemen omuz başında ateşli bir yandaş olarak yer tuttu. Onlar, akademik, demokratik, ekonomik istemleri için, demokratik lise için, eğitimin demokratikleştirilmesi için verdikleri savaşımın, işçi sınıfının öncülüğünde verilen demokrasi savaşımıyla ayrılmaz bir bütün oluşturduğunun bilinciyle yığınsal çıkışlara aktif bir güc kattılar. 


ZONGULDAK 


Zonguldak'ta «Demokratik Hak ve Özgürlükleri Koruma ve Geliştirme Mitingi»ne 5 bin Kişi katıldı. Miting alanında yapılan konuşmalarda faşist yuvaların dağıtılması istendi ve faşizme karşı savaşta, çözümün, «birkaç faşisti yakalamaktan değil, faşist katilleri ve çeteleri üreten MHP, ÜGD gibi odakların kapatılmasından, bu yuvaların dağıtılmasından geçecegi» vurgulandı. 

Disiplin içinde sona eren mi- 
“ngte, dağılan yığınların söylediği «Türkiye Komünist Partisi'ne Özgürlük!'», «Bilen Yoldaş Çok Yaşa!» 
belgileri dakikalarca Zonguldak sokaklarında çınladı. 
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BURSA 


Bursa ve İstanbul Eylem Birliği Komitesi'nin ortaklaşa düzenlediği yürüyüş ve mitinge onbini 
aşkın kişi katıldı. 53 

«Antidemokratik Baskılara Hayır Miting ve Yürüyüşüne katılan örgütler şunlardır: 


Maden-İş 13. Bölge Temsilciliği, Tekstil. Bursa Şubesi, Bank-Sen Bursa Temsilciği, Marmara Köy-Der Genel Merkezi, Tüm-Der, Tüs-Der, TÜTED, İKD, İGD, İLD, Genç Öncü, İşçi Kültür Derneği Bursa Şubeleri, Hürriyet Kültür ve Dayanışma Derneği, Eğitim Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği, Dev-Gör Bursa Şubesi, ayrıca çeşitli görüşlerden ilericiler, yurtseverler demokratlar. 

Bursa Atatürk Stadyumu önünde toplanan onbini aşkın kişiye Tertip Komitesi adına Maden-İş Başkan Vekili Kemal Daysal konuştu. Bu konuşmada, CHP ağırlıklı hükümetin giderek sağa kayan politikası eleştirildi. Sıkıyönetim uygulamaları ve yasalaştırılmak istenen yeni baskı yasa tasarılarının emekçi halkın çıkarina ters düştüğü önemle vurgulandı. Konuşmanın sonunda faşist saldırıların arttığı, demokrasi güçlerinin susturulması için çıkarılmak istenen tüm baskı tasarılarına karşı tüm antifaşist demokratik güçlerin cephe ve eylem birliği çağrısı yinelendi. 


İZMİT 


Bugüne kadar ceşitli demokratik örgütlerin peşisira kapatıldığı, çok sayıda demokratik kuruluş başkan ve sorumlularının tutuklu bulunduğu O «sıkıyönetimsiz sıkıyönetim» bölgesi durumuna getirien İzmit'te. İstanbul ve Kocaeli Bölgesi Eylem Birliği Komiteleri'nin etkin desteği ile gerçekleşen miting ve yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Kalabalık bir yurt- 


taş topluluğunun izlediği mitingte «Katil Türkeş İzmit'e Giremez!» 
belgisi coşku ile haykırıldı. 


İZMİR 


İzmir'de hazırlıkları haftalar önce başlayan «Faşizmi, Gerici Uy-: gulamaları Protesto Miting ve Yürüyüşü» onbinlerin etkili bir antifaşist eylemi olarak göz doldurdu. 
Sendikaların, köylü örgütlerinin, meslek odalarının, demokratik kitle örgütleri ve gençlik örgütlerinin katıldığı yürüyüş boyunca ve miting alanında yoğun bir halk kitlesi gösteriyi ilgi ve coşku ile izledi. Yer yer alkışlarla, belgilerle yığınlar bu kitlesel çıkışa katıldı. İşçisi, köylüsü, genci, liselisi, aydını, tüm ilerici yurtseverlerin, devrimcilerin ağzında «Enternasyonal», «Avusturya İşçi Marşı», «l Mayıs», «Venceremos», «Türkiye İşçi Sınıfına Selam» marşları yankılandı. 


Kuruluşlar adına konuşma yapan bir işçi sözlerini «Yaşasın antifaşist güçlerin eylem birliği» belgisi ile bitirdi. 


Mitingin sona ermesi ile disiplinli, düzenli bir biçimde kitleler alanı boşaltırken, alandaki hopar- - lörden «l Mayıs» Marşı yükseldi, Onbinler «Haydi 1 Mayıs 1979'a'» diyerek alandan ayrıldı. 


TN 
Sıkıyönetim 
Kaldırılmalıdır ! 
MHP, ÜGD ve 
Tüm Faşist 
Odaklar 


Dağıtılmalıdır ! 
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ORTAÖĞRENİM GENÇLİĞİNDEN HABERLER... 


NALUA AALAN REENER LEEENA 


ADANA KIZ LİSESİNDE DEMOKRATİK LİSE 
KAVGASI SÜRÜYOR 


Adana Kız Lisesi'nde, öğrenciler üzerinde uygulanan gerici baskılar, özellikle ilerici kız öğrenciler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Bu okulda sürekli olarak, öğrencilerin her hangi bir politik harekete katılıp katılmadıklarını anlamak amacıyla sınıflardan, okulun yatılı yurduna kadar sürekli arama yapılmaktadır. Gazete, bildiri, rozet gibi şeylerin bulunması sonucu öğrencilere verilen cezalar dövmekten, okuldan uzaklaştırmaya kadar varmaktadır. Ayrıca okulun civarında yuvalanan faşistler de sürekli olarak saldırmaktadır. 


Tüm bu gerici-faşist baskı ve saldırı cemberine rağmen Adana Kız Lisesi ilerici öğrenciler gazetemize gönderdikleri mektupta şöy le demektedirler: 


«Bu saldırılar İLD'nin gelişip güçlenmesini ve Adana Kız Lisesi’ ndeki demokratik lise savaşımını durdurmaya yetmeyecektir. Tersine birbirinden ayrı düşünmediğimiz İLD ve demokratik lise kavgası günden güne gelişiyor, büyüyor, büyüyecek'». 


BABAESKİ LİSESİ'NDE 
BOYKOT! 


Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki faşist cinayetleri (kınamak amacıyla Babaeski Lisesi'nde boykot yapılmıştır. Lise öğrencilerinin yaptığı konuşmalarla faşistlerin giriştiği kitle kırımları sergilenmiş ve bunların faşist bir dikta özle- mi ile tezgahlandığı belirtilmiştir. Öğrencilerin yığınsal olarak katıldığı bu eylemde öğrenciler adına konuşma yapan bir liseli, «fakat faşistlerin giriştiği bu kanlı kırımlar, halkımızı sindirme hareketleri, başarıyla ulaşamayacaktır», demiştir. 


DURAĞAN LİSESİ'NDE 
SAVAŞIM DURMAYACAK! 


Geçtiğimiz günlerde Durağan Lisesi'ne yapılan faşist saldırıya başarı ile göğüs geren ilerici lise- 


lilerden 10'u olay sonunda, gerici okul yönetiminin faşist disiplin yönetmeliğini yürürlüğe koyması ile okuldan atılmıştır. Ayrıca üç liseli de 5'er gün uzaklaştırma cezaları almışlardır. Durağan Lisesi ilerici öğrencileri, gazetemize gönderdikleri mektupta, okul yönetiminin faşist saldırganlarla olan işbirliğine dikkati çekmişler, hiçbir gerici-faşist saldırıya boyun eğmeyeceklerini bildirmişlerdir. 


İZMİR'DE MASKELİ LİSELİLER FAŞİST DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİ PROTESTO 
ETTİ! 


Geçtiğimiz günlerde yüzlerce liseli yüzlerine maske takarak İzmir Konak Postanesi önünde faşist disiplin yönetmeliğini protesto etmişlerdir. Protesto eyleminde, pos tane önünde tek sıra halinde kuyruğa girerek başbakana, bakanlara ve ilerici saylavlara faşist disiplin yönetmeliğinin derhal yürürlükten kaldırılması istemlerini belirten mektuplar yollanmıştır. Eyleme katılan ilerici liseliler adıma konuşma yapan bir liseli: «Biz 


ilerici liseliler olarak, CHP ağırlıklı hükümetin ortaöğrenimde yürürlüğe koyduğu yeni faşist disiplin 


yönetmeliğini şiddetle protesto ediyoruz. Bu yönetmelik, liseli gençliği işçi sınıfının ve tüm ilerici demokratik güçlerin savaşımından koparmak, liseli gençliğin akademik-demokratik savaşımını sindirme amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Baskı, ezgi ve zor ile liseli gençliğin savaşımı durdurulamaz. 
Bugüne kadar direndik, sonuna kadar da direneceğiz. Ta ki bu baskı, bu barbarlık bitene, kökünden kazınana kadar. Biz ilerici Liseliler, 


«Yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur> belgisini kendimize kılavuz edinerek bu disiplin yönetmeliğini protesto ediyoruz. Arkadaşlarımız bu eylemde okul yönetimi tarafından tanınmamak için maske takmışlardır». demiştir. 


mam 


SAMANDAĞ'LI İLERİCİ LİSELİLER FAŞİST DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİ VE DERS KİTAPLARINI PROTESTO ETTİLER! 


Geçtiğimiz günlerde, yürürlük te olan faşist disiplin yönetmeliği ve ders kitaplarını protesto amacıyla Samandağ'lı ilerici liseliler, 


hükümet yetkililerine, ilerici saylavlara yığınsal olarak mektup yollama eylemi düzenlemişlerdir. Postane önünde toplanan yüzlerce liselinin bu eylemi halk tarafından da ilgiyle izlenmiştir. 


uann 
Sıkıyönetim 
Kaldırılmalıdır ! 
Ordu Kuvvetleri, 
Polis. Jandarma, 
Derhal Okullardan Çekilmelidir ! 


ATALLU LAANE AALALA pore 


OLILAR LANA OYLARLA KANALDA RR KARLA 


ANTİFAŞİST SAVAŞ VE ORTAÖĞRENİM GENÇLİĞİ 


Waa EBELİK İRİLİĞİ ALAYA TELİYLE 


Şimdi Ne Yapılmalı 


Gerici-faşist güçler, militarist klik, sıkıyönetim O uygulaması ile birçok demokratik kuruluşu kapatıyor, bunların üzerinden baskıyı eksik etmiyor. Bu antidemokratik, faşist saldırıların önemli bir hedefi olan ve ağırlıkla 18 yaşından küçük gençlerin oluşturduğu Türkiye ilerici ortaöğrenim gençliği hareketi ve demokratik örgütlenme si üzerindeki engelleme, yoketme çabaları önemli bir yer tutuyor. 

Şüphesiz ki bu durumda, çalış malarımız daha da zorlaşıyor. Ama durmuyor. Yeni koşullara göre yeni biçimler alıyor. Bildiğimiz inan dığımız ve yapmamız gereken bir şey var: Savaşımı her koşulda sür dürmek, kazanılmış haklarimizin en ufağından bile vazgeçmemek, demokratik mevzilerden geri çekilmemek, ilerlemek, faşizme geçit vermemek. 

Bunun için, herşeyden önce ilerici liselileri, varolan mevzileri korumak görevi bekliyor. Örgüt saflarında sıkıca kenetlenmek, örgütsel birliği gözbebeğimiz gibi korumak, örgütsel disiplini güçlendir mek, gerekiyor. Buna herzamankinden daha çok gerek vardır. 
Çünkü, egemen güçler ilerici güçlerin en taze, en atilgan ögelerinden liseli gençliğin bu heyecanını, cesaretini, atılganlığını sömürmek için yoğun çaba harcıyor. 
Liseli gençliği, bireysel terörizmin, serüvenciliğin bataklığına çekmeye çalışıyor. Pasifizm ve yılgınlığı saflarımıza yerleştirmeye bakıyor. Bur juvazinin, ince, kaba, her türden saldırılarını boşa çıkarabilmek için, örgütsel birliği pekiştirmenin, örgütsel disiplini yükseltmenin yanısıra işçi sınıfının yolunda sımsıkı kenetlenmek, işci sınıfının gür, berrak sesine kulak vermek gerekiyor. Sağ ve «sol» her türden küçük burjuva, ters görüşlere karşı dikkat kesilmek, bunların amansız düşmanı olmak, örgütü korumak gerekiyor. 

İkincisi, bu yapacaklarımızla birlikte, yığın bağlarımızı okullardaki en derin biçimlerde, birim örgütlenme biçimlerinde Oo öreceğiz. 
Her zaman olduğu gibi, bu koşullarda da, faşizme karşı savaşın 


utku ateşi Georgi Dimitrov'un «Kitle savaşımları, kitle çıkışları, kitle direnci... Asla macera'» öğüdünü unutmayacağız. Bu yönde «Okullar kalemizdir» belgisini, her lisede, ortaokulda, sınıflara kadar uzanan yığın bağlarının güçlendirilmesiyle, birim örgütlenmede yaşama geçireceğiz. Bugüne kadar yasal bir hak olarak bazı okullarda kazandığımız, kurduğumuz, eğitsel kol başkanlıklarını, sınıf temsilciliklerini ve bunların üst okul öğrenci örgütü olan Öğrenci Yönetim Kurulu'nu, Öğrenci Birliği'ni, gerici-faşist okul yöneticileri- nin, polisin, militarist güçlerin saldırılarına karşı savunacağız. Vazgeçmek yok! Bu birim çalışmaların da, geniş kitleleri kucaklayacak en esnek biçimlerdeki demokratik çalışmayı, ustalıkla antifaşist he- 
“defler yönünde birleştireceğiz. Bun ların yasal bir hak olarak henüz kazanılıp kurulmamış olduğu o0- kullarda yine bu biçimdeki yığın bağlarımızı kuracağız Diğer yandan, okul yaşamında etkin bir yer oluşturabilecek ilerici ögelerle, öğretmen-öğrenci-veli-işçi dayanışmasını kuracağız. Bunu, somut dayanışma noktalarını yakalayıp. 
bu noktaların üzerine yüklenerek gerçekleştireceğiz. İlerici öğretmen lerimizin kıyımına ve uğradıkları her türden antidemokratik saldi rılara karşı, onlarla birlikte omuz omuza duracağız. Okul Aile Birlikleri ve Koruma Derneklerinin demokratik bir yapıya kavuşturul- için, ilerici, yurtsever tutarlı demokrat velilerimizi, bunların içinde etkin biçimlerde yer almaya zorlayacağız. Böylesine çok yönlü, ama sağlam, aktif bir demokratik kitle direncinin duvarlarını, okullarımızda gerici-faşis” güçlerin kar şısına öreceğiz. 

Üçüncüsü, yine bu yığın bağlarının kurulup güçlendirilmesi savaşımıyla birlikte, okulumuzdaki farklı ilerici politik oeğilimlerdeki arkadaşlarımızla kuracağımız güç ve eylem birliği görevidir. Bunları birimlerde, her lisede, ortaokulda, okullarımızın özlük sorunları, akademik, demokratik, ekonomik istemlerimiz için yürüttüğümüz ça- 


EE TAMI > <A m PM LR YL NY CA ME İLİ m MY EZER A TE O S 


lışmaları, somut antifaşist çalışma larla birleştirme temelinde gerçekleştireceğiz. Somut bir programa da yandıracağız Ama, düş kurmadan, bu birliğin asgari temel ilkeler temelinde sonuç verici bir birlik olacağını da bileceğiz. Asgari temel ilkeler; antiemperyaist, antifaşist ol. 
maktır. Bu ilkeyi çarpıtanları, söz- de ve eylemde faşistlerle aynı yolun yolcusu oldukları gün gibi ortada olan karşı-devrimci maocu faşistleri «devrimcişden sayanları, tutarlı antifaşist konumlarda yer almaya çağıracağız. 


Sözgelimi, yer alabilir? 

1 — İçinde bulunduğumuz gün 
lerde, MHP ve ÜGD'nin kapatılması, gizli- açık tüm faşist yuvaların, odakların dağıtılması, faşist Türkeş'in tutuklanması, Demirel'den hesap sorulması sıkıyönetimin kaldırılması yönünde birimlerdeki çalışsmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bunun için: 

a) Okulardaki faşistleri tespit, teşhir ve tecrit için çalışma- lar. 

b) Yukarıdaki istemlerimizin en geniş kitlelere duyurulması Için olanaklı olan her araca başvurulması. 

c) İmza kampanyaları açılması ve bunların başbakan, hükümet yetkililerine, Meclis Başkanlı gı'na günlük gazetelere yollanması. 
En yığınsal şekilde telgraf çekilmesi, mektupların yollanması 

2 — Özlük, akademik-demokratik sorunlarımız üzerinde yoğun bir çalışma yürütülmesi. 

a) Gerici-faşist ders kitaplarının ve disiplin yönetmeliğinin bir an önce yürürlükten kaldırılması için yığınsal kampanyalar, kitlesel çıkışların yürütülmesi. 

b) Eğitsel kolların işletilmesi ve güçlendirilmesi. 

c) Öğrenci Birliği, ya da Öğrenci Yönetim Kurulu kurulmuşsa işletilmesi. 

d) Ve her okulun özlük, 30- mut sorunları yönünden yığınsal çıkışların yürütülmesi. 

Hiç şüphesiz ki bunlar, her bölgenin, her okulun somut sorunlarına, ülkedeki politik durumun gelişmesine göre, ilerici liseli arkadaşların yaratıcı çalışmalarıyla ustalıklı biçimde geliştirilmelidir. 


programda neler 
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SAVAŞ TARİHİMİZDEN 


aww aN 


BULGARİSTAN DEVRİMCİ GENÇLİK HAREKETİ TARİHİNDE LİSELİ GENÇLİK 


Bugün dünya sosyalist sistemi- nin köşe taşlarından olan ve yeni başarılara doğru hızla yol alan, utkan Bulgaristan Halk Cumhuriyet'nin kurulmasında, devrimci gençlik ve öğrenci gençlik hareketi tarihinde, liseli gençliğin savaşımı özel bir anlam taşıyor. Liseli, ortaöğrenimli gençler, ta başından beri devrimci gençlik ve öğrenci hareketinin filiz verip boy atmasında aktif bir yer tuttular. 
Bu zengin savaş deneyimine, bugün ülkemizdeki ilerici liseli hareketi büyük bir değer biçiyor. 

1878 yılında Osmanlı boyunduruğundan kurtulan Bulgaristan'- da kapitalizmin engelsiz olarak gelişmeye başlamasıyla emekçi halk yeni ve ağır bir sosyal, ekonomik gerçekle yüzyüze gelmişti, Serbestçe gelişen kapitalist ilişkiler emekçi yığınların acımasızca sömürülmesine yol açtı. Burjuvazinin ucuz işgücü olarak gördüğü çocuk ve gençler ise en çok sömürülenlerdi. 
Burjuvazi, emekçi çocuk ve gençleri öğrenimden yoksun bırakıyor, kapitalist üretimle onların yaşam gücünü sömürüyor, onlara kendi ideolojisini aşılamak için elinden geleni yapiyordu. 

Fakat Bulgaristan işçi gençliği yalnız kalmadı. İşçi sınıfının devrimci marksist partisinin kişiliğinde güvenilir savunucusunu ve koruyucusunu buldu. Parti, gençliğin ekonomik çıkarlarını koruma savaşından başka, onun öğretimi ve ideolojik eğitim! savaşına da girişti. 

Gençlik hareketinin tarih öncesi temeli, 19. yüzyılın 80-90 yıllarında öğrenci gençlerin ve ağırlıkla ortaöğrenimli, liseli gençlerin 


savaşımları olmuştur. 


Bulgaristan'da sosyalist propagandanın temelini 1885 yılında Dimitır Blagoev attı. Ancak O zamanlar pek açık ve aydınlık olmamakla birlikte sosyalist öğretinin propagandasını yapmaya çalışan daha başkaları da vardı. 

Bu görüşler öğrenciler ârasın- da almış yürümüştü. Böylece sos-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LACALLE ALLAL DLANA 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yalist öğrenci dernekleri ortaya çıkmaya başladı. Bulgaristan'daki birçok ortaöğrenim (kurumunda, pedagoji okullarında, meslek o- 


kullarında böyle öğrenci dernek- ' 


leri kuruluyordu. Bu derneklerde canlı bir yaşam başladı. Öğrenciler toplanıyor, çeşitli kitap ve dergi- ler okuyor, toplumsal yaşam alanında bilgilerini artırıyorlardı. 
Çalışmalarının ana amacı halkı 

velendirmek, bilgisini artırmaktı. Bunun için okul dışında çalışıyorlardı. Dernekler tam sosyalist nitelik kazanmamış da olsalar, burjuvazi için tehlikeli idiler. Bunun için burjuvazi bu dernekleri gözetim altında tutuyordu. 

Birçok lisede öğrenci dernekleriyle sıkı bağları olan okul içi öğrenci kuruluşları o oluşturuldu. 
Başka bir sözle, bu kuruluşlar öğrenci okul derneklerinin çekirdekleriydi, alt birim organlarıydı. Öğrenci kuruluşları tam marksist olmadıkları halde, sosyalist düşüncenin geniş ölçüde propaganda merkezleriydi. 

Okul yöneticileri, öğrenci derneklerini de, öğrenci kuruluşlarını da gözetim altında tutuyorlardı. 
Kuruluşların öğrenciler arasındaki etkinliğini önlemek amacıyla türlü oyunlar çeviriyor, bunların yönetimini ilerici öğrencilerin elinden almaya, resmi okul organla- 
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12 Mart'lara Geçit Vermeyeceğiz ! 


Sıkıyönetim koşullarında, giderek yoğunlaşan faşist terör altında 12 
Mart'ın sekizinci yıldönümünü geride bıraktık. Türkiye ilerici demokratik güçleri bir kez daha memleketin dört bir yanında antifaşist savaş bayraklarını açtılar. Lisesi gençler bu eylemlerin ön saflarında yer aldılar. 

12 Mart faşist dönemi, çoğu liselinin belleğinde çocukluğun korkulu, 
en tedirgin, kanlı gazete, radyo, televizyon haberlerini çağırıştırır. O günlerde, faşist kurşunlara, kurulan idam sehpalarına, tutuklamalara, bâsılan evlere, dağıtılan kitaplıklara, yakılan kitaplara karşı ancak çocukça sezgilerle nefret duyan bizler, bugün yeni 12 Mart'lar arayan işbirlikçi, gerici-faşist egemen güçlerin, NATO'cu, Pentagon'cu militarist kliğin kanlı oyunlarına, provokasyonlarına beslediğimiz bu nefreti, işçi sınıfının öncülüğünden tüm antifaşist ilerici demokratik güçlerle dönüştürmek göreviyle karşı karşıya yız. 
memek, bireysel terörizme, serüvenciliğe, pasifizme, ikircilikli tutumlara, sonuna kadar savaşmakla olanaklıdır. 
AMLAR AL ee AAA NE, 


uzlaşmacılığa düşmeksizin, 


Yeni 12 Mart'lara. geçit ver*- 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rının eline vermeye çalışıyorlardı. 
Bunlara göre öğrenci kuruluşları bunlarla görevli sorumlu öğretmen lerin en yakın denetimi altında ça lışmalıydı. Derneklerin ve kuruluşların yalnızca okul programı üzerinde o çalışmaları isteniyordu. 
Programa girmeyen kitapların o0- kunması yasaktı. Öğrenciler bu kuruluşlara bağlı kitaplıklar oluşturuyorlardı. Ama bu kitaplıklar da sıkı bir denetim altındaydı. Onlara ancak rehber öğretmenin izin verdiği kitaplar alınmalıydı. Okul müdürlerinin izni olmadan kuruluşların hiçbir çalışmasına izin verilmiyotdu. 

Bulgaristan o ilerici liselileri, okul yönetiminin bütün baskı ve türlü oyunlarla engelleme çabalarma karşın, demokratik görüşlerini inançla koruyordn. Dernek ve kuruluşlarda siyasi bilgisini artıran liseli gençliğin ilk toplumsal, politik çalışması, Botev gününün kut lanmasıydı. Böylece okul öğrenci dernekleri ve kuruluşlarının eğitim çalışması toplumsal, politik alanda gelişip büyümeye başladı. 

(Devam Edecek) 

— Bu yazı, temel kaynak olarak Dimitrov Gençlik Akademisi üyelerince hazırlanan «Bulgaristan Devrimci Gençlik Hareketi Tarihiinden yararlanılarak derlenmiştir. — 


birlikte savaşa 


MMAAALU UYUN LU LALA AU LU ALL WELL ea AMA AA 


F. 


menim 


MAOCU HEGEMONYACILAR; ELİNİZİ VİETNAM'DAN ÇEKİN 


(Hayali DANNY BU ai I 


Geçtiğimiz ay, maocu Pekin yönetimi, Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti'ne karşı yoğun bir askersel saldırıya giriştir. Son ana dek, alet edilecekleri bu barbar saldırıdan haberleri olmayan Çinli askerlere kadın-çocuk demeden Vietnam halkının kırdırılması, sosyaliz- 


ANILARI len ie 


SERDAR ÖZGERÇİN 


SADIK CEMİL 


Geçtiğimiz günlerde Tür - keşci ve Maocu cinayet şebekeleri yine ölüm saçtılar, ilerici insanlara, gençlere kan kusturdular. 

23.2.1979 günü Ankara'da Seyranbağları 50. Yıl Lisesi önünde imaocu (faşistlerin saldırısı sonucunda İGD üyesi ve ODTÜ öğrencisi Serdar Özgerç'in ve yihe aynı gün Lâleli Sait Efendi Sokak'ta yürümekte olan üç İGD üyesine faşistler ateş açmış, sal- 
“dırı sohunda, Kıbrisii, İTİA öğrencisi, KÖGEF ve İGD üyesi Sadık Cemil öldürül - müslerdir. 

<Ölenler dövüşerek öldü - ler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var, akın. Güneşin zaptı yakın.» Arkadaş- lar, safları sıklaştırın! 


LELEETEEEETEEEEEEETEEEETEEEETEETETTEETEEEEEETEEEEEEEEEEEEETEE SAUNA... 


.........—... İn... 


Kahraman Vietnam halkı bu saldırıya karşı savaşta yalnız değildir. Saldırının ilk gününden beri başta Sovyetler Birliği olmak üzere, dünya Sosyalist sistemi, uluslararası işçi sınıfı hareketi, Dünya Barış Konseyi, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Uluslararası Öğrenciler Birliği Sosyalist Vietnam'la dayanışma bayrağinı yükselttiler. Türkiye gençliği, öğrenci leri de bu dayanışma bayrağına dört elle sarıldılar. Ülkenin dört bir yanında saldırgan gerici Çin yönetimini protesto ettiler, Vietnam halkı için kan bağışında bulundular. Saldırgan Çin'in Ankara Boşkonsolosluğu yine o ilerici gençler ve liseliler tarafından taşlandı. İstanbul'da ve yurdun dört bir yanında dayanışma pankartları asıldı, bildiriler yayınlandı, gösteriler düzenlendi. 


mi kurma savaşımı veren Vietnam sınırlarının böylesi, ancak emperyalistlere özgü yöntemlerle, çiğnenmesi, maoculuğun dünya ilerici güçlerine yönelttiği saldırıların ilki değildir. Gerici Çin yönetimi emperyalist güçlerle birlikte, NATO, Pentagon karargahlarında kafa kafaya vererek tezgahladıkları, çeşitli ülkelerdeki ırkçı-faşist diktalarla Somoza'larla, Pinochet' lerle, Tan Simit'lerle işbirliği ve onları her yönden destekleme ça- i bâları nasıl bozguna uğradı, açığa | çıktiysa, bu barbar saldırı da yanıtını alacaktır, alıyor da. 


Vietnam halkı, Japon, Fransız ve ABD emperyalist salgıncılarına karşı yüzyıl boyunca soluksuz bir savaş vererek kazandığı bağımsızlığını Pekin Ohegemonyacılarının saldırıları karşısında savunuyor. 
Canla başla, çoluk-cocuk, gençyaşlı kadın-erkek savaşıyor. Öyleki, Çinli maocu hegemonyacılar geli- 


eee ma e rann me va a m ee ae 


Türkiye ilerici gençliği ve liselilerinin yüreği yiğit Vietnam halşen bu güçlü savunma karşısında kı ile birlikte çarpıyor, ve her pilisinı pırtısını toplayıp kaçmak zaman da çar-pa-cak!.. Dayanışma, zorunda kaldı. Ama onlar yine de ülkemizdeki her türden maocu fayağ gibi suyun üstüne cıkıp, «Vi- şistlere karşı verilecek yiğinsal an» etnam'a cezasını verdik, geri çeki- tifaşist eylem birliği ile de peliyoruz»? diyorlar. Ama ne menem kiştirilecek, Çünkü bu savaş em- bir geri çekilme ki bu hâlâ savaş peryalizme, faşizme her türden gesürüyor. Vietnam onları geldikleri ricilliğe karşı verilen savaştan ayyere postalıyor. rı düşmüyor. 


16 Mart'lar Unutulmayacak ! 


16 Mart, Türkiye öğrencilerinin ve gençliğinin antifaşist savaşım günüdür. Bu günde, dünya gençleri ve öğrencileri yanımızda. Her 16 Mart'- ta daha bir bileniyoruz. Anti-emper yalist, Anti-faşist gençliğin eylem birliğinin yaşama geçirilmesi yönünde somut adımlar atılıyor. Yığınsal eylemler düzenleniyor... . 

16 MART NASIL DOĞDU? 

Ülkemizde ferici-faşist güçlerin faşist bir diktaya oynadıkları ve bugün sıkıyönetim uygulamasına kadar vardırılan bu kanlı oyun zinciri, önce tek tek ilerici yurtsever kişilere, gençlere, öğrencilere yönelmişti. Ancak özlemleri icin bunu yeterli bulmayan gerici-faşist güçler, AP, MHP başları, Demirel'ler, Türkeş'ler, giderek daha geniş boyutlu, kitlelere yönelik saldırı ve cinayetleri yönlendirdiler. İşte 16 Mart 1978 günü İstanbul Üniversitesi merkez binasından çıkmakta olan yüzlerce öğrenciye yapılan bombalı saldırı bunlardan biridir. Bu saldırıda 3'ü İGD üyesi olan 7 ilerici öğrenci, faşist kurşun ve bombalarla can verdi. ` 

Bugün, bir yıl sonra. 16 Mart'tan daha azgın kitle kırımları düzenlenebilirken, kırımın sorumluları ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşabilirken, üstelik sıkıyönetimlerle demokrasi güçleri susturulmaya çalışı - lırken, eylem ve cephe birliğinin ka lıcılaştırılması her zamankinden daha dirimseldir, daha yakıcıdır, kaçınılmaz bir görevdir. 

Liseli gençlik, her 16 Mart'ta, bu konuda üzerine düşeni yapmak için daha ileri adımlar atacak, var gücüyle savaşacaktır. 


La 


ANNANN A 


OKUYUCULARIMIZDAN 


A SUNUMUNU UNU ULU İİT 


YUNUS EMRE ÖĞRETMEN LİSESİ'NDEN... 


Değerli dostlar, 

Ortaöğrenim gençliğinin biricik örgütü ILD'nin gür sesi, sesimiz Liseli Gençlik Türkiye çapın- da hızla yayılırken, okulumuz Yunus Emre Öğretmen Lisesi öğrencilerinin de sevgisini, saygını kazanmakta, ilerici liseliler çoğamaktadır. Savaş kılavuzumuz olan Liseli Gençlik Gazetemizden, onun yol göstericiliğinden son derece hoşnutuz. Ve biz de diyoruz ki, İLD 'miz tüm Türkiye (ortaöğrenim gençliğinin merkezi yığınsal örgütüdür. O'nun yokedilmesi için, tüm ortaöğrenim gençliğinin yokedilmesi gerek, Bu yapılamayacağına göre, tüm karanlık çabalar, provokasyonlar boşa çıkacaktır. Sonunda kazanan bizler olacağız. Bu yolda inancımız tam olarak yürüyoruz, yürüyeceğiz. 

YUNUS EMRE ÖĞRETMEN 
LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 


BEŞİKDÜZÜ'DEN LİSELİ GENÇLİKW'E... 


Bizler, İLD şubesinden yoksun Doğu Karadeniz bölgesinin Trabzon İline bağlı Beşikdüzü (Bucağının ilerici liselileriyiz. 

Kasabamızda İLD şubesinin bulunmaması, ilerici liseli hareketinin yok olduğu anlamına gelmez. Bizler şu anda 100 Liseli Gençlik satân ve bununla yetinmeyip, bu sayıyı artırmaya çalışan ilerici liselileriz. Bu hareket liselere girmiş ve işçi sınıfımıza ateşli yandaşlar kazandırmıştır. 

İlerici liseliler liselerdeki antifaşist eylem birliğini oluşturuyor- lar. Bu yolda kararlılıkla savaşı- 


yorlar. 
BESİKDÜZÜ İLERİCİ LİSELİLERİ 


MERSİNDEN LİSELİ GENÇLİK'E... 


Liseli gençliğin antişafist, an- emperyalist savaşımında İLD'nin 


bu denli katkıda bulunmasına en büyük etken, faşizme karşı omuz omuza olan, kendini ilericiliğe adamış kişilerle eylem birliğidir. Böyle bir örgütü desteklemek görevimizdir. Bunun için İLD'yi başarısından dolayı kutlar, bu başarının liseli gençliğe çok büyük bir yararı olmasını dilerim. Dostça selamlar. 
C.O. (Mersin Teyfik 
Sırrı Gür Lisesi) 


KIBRIS'TAN LİSELİ GENÇLİK'E DOSTCA SELAMLAR, SEVGİLER! 


Ben, Kıbrıs'tan bir okuyucu olarak, sizlere seslenmek istiyo - rum. Liseli Gençlik Gazetesinde yaptığınız çağrıya uyarak sizlere ilk kez olarak yazmaya başladığı - mı belirtirim. 

Sizlere, kendimi azıcık tanıt - mak istiyorum. Ben, Kıbrıs'ın Lefkoşe kazasına bağlı ufak bir kö - 


yünde oturuyorum. Aslen Kıbrıslı- - 


yım. Lise MI. sınıfa gidiyorum. 
Okulum Sedat Simavi Yapı ve Endüstri Meslek Lisesi. 

Şunu da belirteyim ki, kimli - gimi açıklamamamın tek nedeni, okulumuzda baski ve susturma hareketi oluşundandır. Ancak sizlere sonsuz başarılar diler, Liseli Gençlik'in her yerde okunacağını ve bunu kimsenin engelleyemeyeceğini belirtmek isterim. 

Dost Selamlarımla. 


‘Paneme e e e a A D BURDUR'DAN LİSELİ GENÇ-LİK'E... 


Biz Burdur'lu liseli gençler ola rak Liseli Gençlik Gazetesi ile dayanışmamızı belirtir, dağıtımını öz veri ile yapacağımızı (o bildiririz. 
Devrimci selamlarımızı iletiriz. 


BURDUR'LU İLERİCİ LİSELİLER 


İZMİR CUMHURİYET LİSESİ'NDEN... 


Ortaöğrenim gençliğinin haklı savaşımında, özgürlük, bağımsızlık ve savaşırız, sömürüsüz bir dünya istemindeki savaşım bayrağını yük seklerde tutarak, gözbebeğimiz O - 


lan Liseli Gençlik Gazetesi'ni, li - 

selerde, ortaokullarda, meslek liselerinde gözetilen hedefe ulaştır - 

makta miltianca yer alacağım. 
S.K. (İzmir Karabağlar 

Cumhuriyet Lisesi) 

İLD'EM BENİM 

İLD'em. 

Bir alev yandı 

üzerinde karanlık Türkiye'min 

liseli gençliğin eline 

İLD'em şimdi bir yaşına 

girdiğinde, 
Şimdi İLD'em zafere koşuyor, dört yönden yılmadan 


işçi sınıfının yolunda. 
Yarınlar mutlaka liseli gençliğin, doğduğu yer bile güneşin. 
İLD'em Liseli Gençlik'le omuz omuza atılımlarla çıkıyor güneşi güneşi zapta. , 
S.A. (Gaziantep Oğuzeli Lisesi) 


C S E S E S T A 


LİSELİ GENÇLİK'E... 


Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm ve eğitimin demokratikleştirilmesi, demokratik lise savaşımında daha da başarılar, mutluluklar dilerim. 


O.A. (Ankara Ulus Teknik Lisesi) 


Waa 


LİSELİ ARKADAŞ ; 
LİSELİ GENÇLİK'İ 
GÜÇLENDİR ! 
OKU, DAĞIT, OKUT 
ABONE OL, 
ABONE BUL ! 


Yarka 
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